
Viering rond de schrift 
7 september 2025 

Kerk van de Eenheid in Christus  
te Son en Breugel 

 

 
 

Thema van de dienst: Het is Zijn zegen (LB 212:3) 
 
 
We beginnen de dienst in stilte .. 
 

Muziek 
 

Welkom 
 

Aanvangswoord 
Ook deze viering zullen we afsluiten met het uitspreken van de 
zegen van Aäron. De woorden zijn ons heel vertrouwd: “De 
Eeuwige zegene u en Hij behoede u, de Eeuwige doe Zijn 
aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Eeuwige, onze God, 
verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.”  
Maar wat willen deze woorden ons precies meegeven over God en 
over het leven met God?  
Misschien goed om daar weer eens even bij stil te staan, voordat 
wij na de viering met deze zegen op weg gaan, de week in. 
 
Aansteken van de tafelkaars 
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Intochtslied  Psalm 147: 1,3,7 Lof zij de Heer, goed is het leven 
Componist Geneve 1562, Dichter Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit 

 

3 Zing, zing om beurt om Hem te danken, 
ontlok de lier de schoonste klanken 
voor onze God, Hem die in luister 
de hemel dekt met wolkenduister, 
de aarde drenkt met milde regen, 
het gras doet spruiten allerwegen, 
de dieren zegent met zijn gaven 
en hoort de roep der jonge raven. 
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7 De Heer heeft Jakob uitverkoren 

om naar zijn heilig woord te horen. 
Aan Israël heeft Hij ten leven 
zijn rechten en zijn wet gegeven. 
Zo deed Hij aan geen andere volken. 
Laat ons des Heren lof vertolken. 
De kracht, de heerlijkheid, de ere 
zijn Hem, die eeuwig zal regeren. 

 
Bemoediging 

Onze hulp is de NAAM van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft 

die trouw blijft tot in Eeuwigheid 
en die niet los laat het werk dat zijn hand begon, 
Amen 

 
Drempelgebed 

Lof zij U, Heer, 
U zegent het allemaal: 
de aarde, het gras, de dieren, en ook ons. 
U zegent Uw schepping. En U zegent ook ons. 
Help ons om Uw zegeningen te tellen. 
Elke dag, of wij nu onderweg zijn of thuis. 
Maar ook elke nacht … in de stilte die benauwt … in de 
duisternis van verdriet, van wanhoop. 
Help ons om het te leren, om Uw zegeningen te blijven 
tellen. 
Blijf elke dag en elke nacht, ons met Uw trouw omgeven. 
Amen 
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Zingen  LB 212 Laten wij zingend deze dag beginnen 
Componist Johann Crüger – ‘Lobert den Herren allen, die ihn ehren‘, 

Dichter Paul Gerhardt. 

 
2 Hij, die het leven aan ons heeft gegeven, 
ons deze nacht omgaf met goede zorgen, 
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen. 
Zing Halleluja! 
 

3 Het is zijn zegen dat wij ons bewegen, 
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen, 
met lijf en leden wij hem dank toezingen. 
Zing Halleluja! 
 
4 Bron van het goede, die ons zo behoedde, 
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven, 
ons met uw liefdevolle trouw omgeven. 
Zing Halleluja! 
 
5 Blijf ons geleiden, ga aan onze zijde! 

Al zal de hitte van de dag ons steken, 
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker. 
Zing Halleluja 

 
Kyriëgebed 
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Kyrie LB 301k 

 

Glorialied  LB 654: 1, 2, 4, 6 Zing nu de Heer, stem allen in 
Componist Neurenberg 1523 – ‘Nun freut euch, lieben Christen gmein‘, 
Dichter Ad den Besten. 
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2 Maar wij verkozen 't duister meer 
  dan 't licht door God geschapen 
  en dwaalden weg van onze Heer 
  als redeloze schapen. 
  Wij hebben dag en nacht verward, 
  de nacht geprezen in ons hart 
  en onze dag verslapen. 
 
4 Maar God heeft naar ons omgezien! 
  Wij, in de nacht verdwaalden, - 
  hoe zou het ons vergaan, indien 

  Hij ons niet achterhaalde, 
  indien niet in de duisternis 
  het licht dat Jezus Christus is 
  gelijk de morgen straalde. 
 
6 Zingt dan de Heer, stemt allen in 
  met ons die God lof geven: 
  Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
  hoeveel wij ook misdreven. 
  Hij riep ons uit de nacht in 't licht 
  van zijn genadig aangezicht. 
  in Christus is ons leven! 

 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste lezing   Numeri 6: 22-27 (NBV21) 
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Zingen  Psalm 67: 1, 3  God zij ons gunstig en genadig 

 
3 De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 
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Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 

wat op aarde leeft. 
 
Tweede lezing  Galaten 3: 1-14 (NBV21) 
 
Zingen  LB 966: 1, 4, 5    Het heil des hemels werd ons deel 
Componist 15e eeuw/lezing EKG, Dichter Ad de Besten,  
naar Paul Speratus – ‘Es ist dat heil und kommen her’ 

4 Want wie hier leeft op zijn gezag, 
die is voor God rechtvaardig, 
hij vindt zijn handen elke dag 
tot goede werken vaardig; 
als nieuw wordt rond hem het bestaan 
en in hem vangt het voorjaar aan 
van ’s Heren nieuwe aarde. 
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5 Lof Vader, Zoon en Heilige Geest, 

Hem die voor alle tijden 
ons heeft geroepen tot zijn feest, 
die zeer ons zal verblijden. 
Ja, ons verlangen wordt vervuld 
en onze menselijkheid onthuld, 
zij is in God voleindigd. 

 
Overdenking 
 
Muziek 
 

Zingen  LB 722 Uw stem, Heer, hebben wij gehoord 
Componist Wittenberg 1543 – ‘Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort‘, Dichter 

Jaap Zijlstra, vrij naar Martin Luther. 

 
2 Zegen ons met verwondering 
dat Hij het is, de vreemdeling, 

die met ons door de eeuwen ging – 
blijf bij ons met uw zegening. 
 
3 Heilige Geest, ontsteek het vuur, 
de liefde van het eerste uur, 
maak uw genade in ons groot, 
een vreugde sterker dan de dood. 
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Toelichting op de inzameling  
Collectedoel: Stichting Kindia 

Rekeningnummer: NL21 RABO 0102 9747 80 
 
Gebeden  
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen 

 
  



11 
 

Slotlied  LB 413 Grote God, wij loven U 
Componist Duitsland, eind 18e eeuw, Dichter Ignaz Franz – naar het Te 

Deum 

 
2. Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwige, ongeziene, 
looft uw liefde en zingt ervan. 
Alle engelen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 
 

3. Heer, ontferm u over ons, 
open uwe vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 
laat ons niet verloren gaan. 

 
Zegen 
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Amen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na afloop van de dienst bent U van harte uitgenodigd nog wat na 
te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. 
 
 
 


